
Nieuws van de directie

Op woensdag 1 maart organiseerden wij een

koffie-ochtend met ouders. De volgende

vragen stonden tijdens deze ochtend

centraal: wat vindt u belangrijk? Wat moet

de school zeker behouden en wat mist u nu?

We willen de ouders die aanwezig waren

ontzettend bedanken voor hun input. Deze

input nemen we mee in ons schoolplan, dat

we nu aan het schrijven zijn.

Inmiddels zijn alle klassen druk bezig met

het voorbereiden van de open avond van 30

maart. Hopelijk zien we u dan!

Met vriendelijke groeten,

Cor Diepstraten (directeur)

Max van den Berg (adjunct-directeur)

Even voorstellen; nieuwe

zij-instromer

Mijn naam is Eric van der List. Ik ben 44

jaar, woon in Teteringen, ben getrouwd en

heb 3 dochters van 11, 9 en 2.

Na bijna 20 jaar werkzaam te zijn geweest

in het HRM-vakgebied, waarvan de

afgelopen 10 jaar bij CZ in Tilburg, heb ik

besloten om het roer om te gooien en te

kiezen voor datgene waar ik echt blij van

word: lesgeven op een basisschool. Op 1

april aanstaande start ik met mijn

zij-instroomtraject op KBS De Brakken. Ik

start in groep 4a, bij juf Inge. Ik heb er

ontzettend veel zin in!



Bezoek Rijksmuseum groep 8A

Altijd al eens in het hoofd van Rembrandt

willen kruipen? Of ontdekken hoe het voelt

om in een boekenkist te ontsnappen, zoals

Hugo de Groot? Groep 8A heeft tijdens een

Expeditie in het Rijksmuseum deze

geschiedenis zelf mogen beleven.

We zijn de expeditie begonnen met een

rondleiding door een gedeelte van het

Rijksmuseum, waarbij natuurlijk een bezoek

aan de Nachtwacht niet mocht ontbreken.

Na de rondleiding van onze enthousiaste

gidsen zijn de leerlingen in groepjes hun

scripts gaan voorbereiden.

We hebben de expeditie afgesloten in de

geheime kamers van de Teekenschool. Hier

kwamen de zelf ingestudeerde verhalen van

Hugo de Groot, de Nachtwacht en Nova

Zembla even helemaal tot leven.

Bezoek Rijksmuseum groep 7

Groep 7 is naar het Rijksmuseum geweest en

heeft daar een workshop over ontdekkers en

reizigers gevolgd. Tijdens ons bezoek zijn

we in de huid van een 17de eeuwse

scheepstekenaar gekropen. We hebben

ontdekt waar de reizen van de

ontdekkingsreizigers zoal naar toe gingen en

wat ze onderweg tegenkwamen. Tijdens de

rondleiding in het museum maakten wij

aantekeningen die we later tijdens de

workshop nog konden gebruiken. Uiteraard

hebben we ook even een stop gemaakt bij

de Nachtwacht. Na de rondleiding hebben

we een landkaart getekend met

zelfgemaakte inkt. Het was een leerzame

ochtend!




